
Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Zondag 14 april 2024 
Gezamenlijke dienst met PKN-gemeente Zoutelande 
 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Maria Baan en ds. Gert Kwakkel 
Ouderling van dienst: Lian Adriaanse 
Organist: Roel Sinke 
M.m.v. Koor Inspiration o.l.v. Henriëtte de Zeeuw-Vader 

 
Welkom en mededelingen 
 
Koor: GOD SO LOVED 
Komt allen die vermoeid en dorstig zijn naar de bron die nooit 
opdroogt. Drink van dit water en je zult nooit meer dorstig zijn. 
Komt zondaars en vind Zijn genade. Kom aan tafel en Hij zal je 
verzadigen. Ervaar zijn Goedheid en vind wat je zoekt. 
Want God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn enig geboren Zoon 
heeft gegeven. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven. 
Breng al je mislukkingen en verslavingen aan de voet van het kruis. 
Jezus wacht daar met open armen. 
De macht van het kwade is voor altijd verslagen, alles is goed. Ik 
wandel in vrijheid, want God hield zoveel van de wereld! (Joh. 3:16) 
 
Iedereen gaat staan en we zingen: Ps. 33:1,8 
 
Stil gebed - Bemoediging en groet   Daarna gaat ieder zitten 
 
Koor: Als kyriegebed: YOU SAY 
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet 
genoeg ben. Elke leugen vertelt me dat ik nooit zal kunnen voldoen. 
Ben ik meer dan alleen de som van alle hoogtepunten en 
dieptepunten? Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet 
het weten. U zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel. U zegt dat ik sterk 
ben als ik denk dat ik zwak ben. U zegt dat ik vastgehouden wordt als 
ik tekortschiet. En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik van U ben en ik 
geloof, ja ik geloof wat U tegen mij zegt, ik geloof. Het enige dat er nu 
toe doet, is hoe U over mij denkt. In U vind ik mijn waarde, in U vind ik 
mijn identiteit. U zegt dat ik geliefd ben, als ik niets kan voelen, U zegt 



dat ik sterk ben, als ik denk dat ik zwak ben, U zegt dat ik 
vastgehouden word, als ik tekortschiet, en als ik er niet bij hoor zegt U 
dat ik de Uwe ben, en ik geloof wat U zegt. Ik neem alles wat ik heb en 
leg het nu aan Uw voeten. U heeft elke mislukking God, U heeft elke 
overwinning. U zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel. U zegt dat ik 
sterk ben als ik denk dat ik zwak ben. U zegt dat ik vastgehouden 
wordt als ik tekortschiet en als ik er niet bij hoor zegt U dat ik van U 
ben en ik geloof wat U tegen mij zegt. 
 
We zingen als glorialied: Lied 66A, o.l.v. het koor 
 
Koor: Gebed om de Geest: BREATHE 
Dit is de lucht die ik inadem, Uw heilige aanwezigheid leeft in mij. En ik 
ben wanhopig op zoek naar U en ik ben verloren zonder U. 
Uw woord is mijn dagelijks brood. Uw woord spreekt tot mij. 
 
Aandacht voor de kinderen en lied 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
Koor: IK HOOR BIJ U 
Eenzaam en verlaten zonder hoop of doel wacht ik op een teken van 
Uw macht 
Vragen zonder antwoord geven mij ’t gevoel 
Dat op besluit meteen de twijfel wacht 
En dan weet ik weer: U gaf voordat ik vroeg, 
Uw belofte is genoeg 
Ja, ik hoor bij U, veilig in Uw hand 
Draag mij als ik wankel of opstandig ben 
Wees mijn Gids wanneer ik weer wil gaan 
Schenkt U mij vergeving als ik U beken 
Dat ik zo vaak op eigen kracht wil gaan 
En dan weet ik weer: U gaf voordat ik vroeg, 
Uw belofte is genoeg 
Ja, ik hoor bij U, veilig in Uw hand 
 
Lezing: Joh 21:15vv 
5Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 



antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 
lammeren.’ 
 
We zingen: Lied 649:2 
 
16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed 
mijn schapen,’ 
 
We zingen: Lied 649:4 
 
17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, 
houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer 
vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat 
ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
 
We zingen: Lied 649:6 
 
18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om 
en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je 
niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou 
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 
 
We zingen: Lied 649:7 
 
Verkondiging 
 
Koor: TOT AAN DIE DAG 
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen 
opstaan 
Ooit komt er een dag dat U terugkomt op een wolk en dat U kijkt met 
ogen stralend als de zon 
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen 
verdriet is 
Ooit zal het zo zijn dat we komen in die stad en de Vader onze tranen 
wist 
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent, wil ik leven dichtbij U en mij 
geven in aanbidding 



Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk, tot aan die dag. 
Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan Uw voeten en ik U mag 
herkennen aan Uw stem 
Als we samen hand in hand het eeuwig paradijs betreden zal ik eeuwig 
mogen zijn waar U bent 
 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: 652 
 
Koor: DE HEER IS VOOR ONS 
De Heer is voor ons om ons de weg te wijzen 
Hij is achter ons, beschermt ons bij gevaar 
De Heer is onder ons, Hij vangt ons als we vallen 
De Heer is in ons en troost ons bij verdriet 
De Heer is om ons heen, beschermt ons als een muur 
Hij is boven ons en zegent ons steeds weer. 
Zo zegent Hij ons nu en morgen en tot in Eeuwigheid 
Als een muur biedt Hij bescherming, Hij is altijd om ons heen 
 
Zending en zegen, gezongen ‘Amen’ 
 

De collectezakken staan bij de uitgang 
 
 

Zondagsbrief 14 april 2024 
 
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 
1 t/m 8. 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. 
D.C. Westrate-de Waardt. 
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in 
Biggekerke, geleid door ds P. Vellekoop uit Maarssen. In de 
Catharinakerk in Zoutelande is er om 9.30 uur dienst met als 
voorganger ds. Maria Baan. 
 



* Toelichting collecte: Kerk in Actie – Zending Rwanda Kerk als 
plek van hoop, hulp en verzoening 
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de 
gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer 
vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en 
verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders 
elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.  
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet 
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen 
wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun 
kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle 
toekomst van Rwanda. 
Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en 
kan de Rwandese kerk jongeren en  getraumatiseerde mensen een steun in 
de rug geven. Van harte aanbevolen. 
 
* Zondag 14 april 2024 – filmmiddag en avond 17.00 uur - Klimop – 
Koudekerke 
De film van deze zondag is gebaseerd op de gelijknamige historische roman 
en vertelt het verhaal van twee halfzusjes in het achttiende-eeuwse Suriname. 
Terwijl het ene halfzusje verbitterd raakt door het harde leven in de kolonie, 
krijgt de andere haar eigen kans op geluk. Kan en durft ze die te grijpen ten 
koste van haar meesteres en halfzus? Inloop zondagmiddag om 17.00 uur. 
Na de inleiding bekijken we het eerste deel van de film. Vervolgens is een 
broodmaaltijd, waarna het tweede deel van de film volgt.  
 
* Op 17 april is er weer een creamiddag van 14.00 tot 16.30 uur in de 
Odulphuskerk. De kosten zijn €5,00 p.p. en er is koffie met wat lekkers. 
Opgeven bij Klazien Matthijsse 0118-561495 
of bij Sonja Minderhoud 0118-562679. 
 
*Donderdag 19 april 2024 20.00 uur – Theatervoorstelling “In Gods naam” 
door Bastiaan Ragas – Schouwburg Middelburg 
 
* Op zondag 21 april 2024, aanvang 14.30 uur, organiseert de Commissie 
Bijzonder Kerkenwerk Walcheren weer een bijzondere kerkdienst voor 
mensen met en zonder een beperking. Locatie: Eben Haëzerkerk, Kerklaan 
4, 4341 ET Arnemuiden. Voorganger: Pieter Johan Meerveld. 
Thema: De Goede Herder; Toneel: Judith en Pauline; Muziek: zangeres, 
pianist/orgel 
 



* Zondag 21 april 2024 17.00 uur – Huis vol-muziek in de Catharinakerk in 
Zoutelande. Thema: Ga mee! Medewerking zal worden verleend door het koor 
Exaudi uit Westkapelle  
 
Dinsdagavond 23 april 2024 19.30 uur in ’t Klokuus Biggekerke: Leerhuis 
anders kijken naar figuren uit de Bijbel. Thema is “Oog in oog met David”. 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden 
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141. 
* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Gert 
Kwakkel via predikant@pknbm.nl of tel.nr. 0118-785143; of met ouderling 
Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via 
internet: www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 
 
 
 
 

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
 
Collecte College van Kerkrentmeesters   Collecte Diaconie 

   

 

    
 
 
Collecte College van kerkrentmeesters: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=peKrZRlFTl-_iSZ3P26B_g&qsl_reqcnt=1 
 

Collecte Diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xdwC-IdMRvSc_oZGipt0Cg&qsl_reqcnt=1 
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