
Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Vrijdag 18 april 2025 
Goede Vrijdag 

 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Gert Kwakkel 
Ouderling van dienst: Wim Wattel 
Organist: Roel Sinke 

 
 
Lied 605 door cantorij, daarna gaan we staan 
 
Stilte 
 
Zingen: Psalm 65:1  
 
Onze Hulp 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
V: O God, zie naar ons om 
G: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
 
V: Heer, laat ons uw liefde zien 
G: EN GEEF ONS UW HEIL 
 
V: O Heer, hoor ons gebed 
G: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN  
(ieder gaat zitten) 
 
Gebed 
 
Lezing: Marcus 14:26-38 
 
Zingen: Blijf bij mij en waak hier met mij, in wisselzang met de 
Cantorij: 1xCantorij, 2xAllen, 1xCantorij 
 
Lezing: Marcus 14:39-42 
 



Zingen: Lied 571:1,2,3 door de Cantorij 
 
Lezing: Marcus 14:43-52 
 
Zingen: Hemelhoog 172:1,2 (Gethsémane, die nacht moest eenmaal 
komen) 
 
Lezing: Marcus 14:53-65 
 
Zingen: Lied 558:1,6,8 
 
Lezing: Marcus 14:66-72 
 
Zingen: Lied 944:1,2 
 
Lezing: Marcus 15:1-15 
 
Zingen: Lied 561:1,2,3 met de Cantorij in wisselzang: 1 door 
Cantorij, 2 en 3 door Allen 
 
Lezing: Marcus 15:16-21 
 
Meditatie 
 
Zingen: Lied 575:1,2 
 
Lezing: Marcus 15:22-37 
 
Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Zingen: Lied 1005 Cantorij, refrein Allen 
 
Gebeden 
 
 Zingen: ‘Jezus een mens’ (Hans Bouma, melodie: Lied 536) 
7. Het is volbracht, de weg die hij moest gaan, 
ten einde toe vervulde hij Gods dromen, 



hem wacht een thuis, een hemels onderkomen, 
leef je als hij, voorgoed zul je bestaan. 
 
8. Hoezeer gebeukt, gebogen en veracht, 
innerlijk leeft hij, is hij ongebroken, 
speer in zijn zij, tot bloedens toe doorstoken, 
liefde verheft hem tot de hoogste macht. 
 
9. Jezus, een mens die doet wat God verwacht, 
liefde en recht, de wet en de profeten, 
als één van ons ooit mens van God mag heten 
dan hij die zo volmaakt Gods wil volbracht. 
 
Zegenbede 
V: De Heer zegene ons en Hij behoedde ons 

De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons 
genadig 
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons, Hij geve ons zijn 
vrede 

 
G (gesproken): AMEN 
 
 

In stilte gaan we de nacht in 
 
 
 
Liturgische schikking: 
Uitleg liturgische schikking: We lezen over hoe Jezus 
gevangengenomen wordt. In Johannes gaat dat op een bijzondere 
manier, waarbij duidelijk wordt wie Jezus is: geen machteloos 
slachtoffer maar Koning. Zo begint ook de Passie van Johannes: 
'Herr, unser Herrscher, Heer onze heerser, uw roem is over heel de 
aarde, toon ons door uw lijden dat U, de ware Zoon van God, ook in 
grote nederigheid verheerlijkt wordt.' Jezus is hier een Koning die 
zijn leerlingen voor de dood behoedt, die redding brengt. Dat maakt 
de vrijdag ’goed’: er gebeurt hier meer dan wat voor ogen is. God 
houdt deze wereld vast aan een kruis - en langs de weg van het 
kruis wordt alles uiteindelijk nieuw. 



De schikking: Het kruis ligt op de stenen. Een liggend kruis zodat 
we het goed kunnen zien en ons hoofd moeten buigen. Tussen de 
stenen bloeien rode bloemen die het lijden symboliseren. Rood, de 
kleur van pijn en verdriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


