Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Donderdag 17 april 2025
Witte Donderdag

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Gert Kwakkel
Ouderling van dienst: Wim Wattel
Organist: Roel Sinke

Zingen: Psaim 81: 1 en4
Een moment van stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: O God, zie naar ons om

G: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL

V: Heer, laat ons uw liefde zien

G: EN GEEF ONS UW HEIL

V: O Heer, hoor ons gebed

G: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN (ieder gaat
zZitten)

Zingen: Psalm 81:5,8
Gebed

Lezing: Johannes 13:1-15
Zingen: Lied 488:3,4
Lezing: Johannes 15:9-17
Zingen: Lied 840

Verkondiging



Orgelspel
Gebeden

Nodiging:

Als teken van zijn liefde voor allen

nodigt de Heer tot zijn maaltijd.

Als dienaren van Jezus Christus nodigen wij allen
uit om in geloof en blijdschap

met ons de gebeden te zeggen en te zingen

en brood en wijn te ontvangen als uit zijn hand.

Zingen van de vredegroet
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2. Zegen wens ik je toe.

Aandacht wens ik je toe.

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Verheft uw harten

WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER
Laten wij danken de Heer onze God
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

S 0<e<

U zegenen wij, Eeuwige God,
om de genezing van ons leven,

om de liefde, ons aangedaan

om de morgen, ons toegesproken.

Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest
een licht, een vuur, een spoor.



En wanneer wij U ontbreken,
uw Naam onder ons is zoekgeraakt,
dan zijt Gij daar:

V: Gezegend zijt Gij

om Jezus Messias, Uw geliefde,

die de uittocht heeft volbracht,

die Uw woord aan mensen gestand deed.

Hij is geworden tot ons brood voor onderweg

en met zijn leven heeft Hij onze beker gevuld.

Hij, ons Paaslam, die in de nacht van de overlevering
een brood nam, de dankzegging uitsprak,

het brak en zei:

"Dit is mijn lichaam voor u,-

doet dit tot mijn gedachtenis.”

Evenzo de beker, nadat de maailtijd

afgelopen was, en Hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt,

tot mijn gedachtenis."

Zingen: Lied 403 A

V: Hier vieren wij zijn dood

als een Pascha voor de Heer.

Geef ons te geloven

dat, wat in liefde is gezaaid, niet verloren gaat.
Laat uw adem, uw Geest

levenwekkend onder ons zijn,

ons herscheppen tot kinderen van het Licht

die genegenheid en trouw hoog houden,

die hun meester in het dienen blijven gedenken
onder de mensen.

Bidden we samen: Onze Vader...

Wij vormen een kring en delen brood en wijn

Dankgebed:



God van liefde, gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel

en de wijn van het koninkrijk.

Wij bidden U:

blijf ons nabij,

ook in de nacht die komt.

Laat ons nooit alleen,

zelfs niet in de dood.

Dat bidden wij in naam van Hem

die zich ten einde toe ten dienste

gesteld heeft van al uw mensen: Christus onze Heer. Amen

Zingen: Zingen: O licht uit licht (Troost, melodie Lied 908)
1. O licht uit licht, uit God geboren,

o ster die niet voorgoed verdwijnt,

gij dageraad, gij ochtendgloren,

o0 morgenrood, Gij zon die schijnt -

de deuren van de nacht gaan dicht,

Christus, Gij zijt ons licht!

2. O vuur, in onze nacht ontstoken,

o vlam die eeuwigdurend brandt,

dag in, dag uit, ononderbroken

houdt Gij ons smeulend vuur in stand.
Kom, Heer, ons met uw warme gloed
koesterend tegemoet!

Zegen met gezongen ‘Amen’

De collectezakken staan bij de uitgang

Toelichting collecte: De Luisterlijn

Eind jaren vijftig plaatste een predikant uit Londen een advertentie in
de krant. Daarin vroeg hij mensen, die op het punt stonden een
einde aan hun leven te maken, hem eerst te bellen. Het aantal
mensen dat gehoor gaf aan deze oproep was onverwacht hoog. In



navolging van dit Londense voorbeeld richtte de Rotterdamse
predikant Ds. Teutscher in 1958 de eerste telefonische hulpdienst in
Nederland op. Hij vroeg in het algemeen aan mensen die verhullend
spraken, om hun problemen duidelijk uit te spreken en het gesprek
met de telefonische hulpdienst aan te gaan. Zelfs als het er om ging
dat het leven niet te leven is en zij een einde aan hun leven wilde
maken. Werd de telefoondienst eerst alleen uitgevoerd vanuit
Protestantse kerken, later komen daar ook Katholieke vrijwilligers bij
en eind jaren '60 komen de humanisten het werk versterken.
Inmiddels hebben de 1500 vrijwilligers van de Luisterlijn zeer
gevarieerde achtergronden en levensvisies. Maar allen delen ze de
missie om mensen in kwetsbare situaties of op moeilijke momenten
in het leven te ondersteunen door een goed gesprek. Nog steeds
maken inwoners van Nederland zich zorgen over de oorlog en de
gevolgen daarvan. Ook de gevolgen raken veel mensen. Maar liefst
85% van de mensen maakt zich zorgen over de hoge prijzen voor
energie en levensonderhoud. Dit komt veel terug in gesprekken bij
de Luisterlijn. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 71
INGB 0000 9387 69 ten name van de Luisterlijn.

Liturgisch bloemstuk

Uitleg liturgische schikking: In veel gemeenten wordt nu
avondmaal gevierd, in een dankbaar gedenken hoe Jezus in deze
nacht voor zijn dood Pesach vierde met zijn leerlingen. Brood en
wijn. We lezen over de voetwassing: water, een handdoek. Jezus die
voorgaat in dienen. Niet vanuit een slaafse houding, maar wetende
dat Hem alle macht gegeven was. Dienen vanuit kracht, vanuit
overvloed. De lezing uit Johannes 14 bestaat uit de woorden die
Jezus sprak tijdens dat laatste avondmaal, die bijzondere
Pesachviering. Dan gaat het over liefhebben. En over de Trooster
die komen zal, de heilige Geest. Zo zal Jezus aanwezig zijn onder
ons. Beide lezingen laten een grote intimiteit zien tussen Jezus en
zijn leerlingen. Hij geeft zichzelf en leert hun de liefde. Langs die
weg worden zij nieuwe mensen.

De schikking: In een grote glazen schaal staat het kruis in het
midden, in water dat schoon wast, water dat leven geeft. In het water
drijven madeliefjes, bloemen die de eenvoud symboliseren. Langs
het kruis klimt een witte klimplant naar boven. Kamerjasmijn,
symbool van liefde en vreugde met een heerlijke geur.



