
Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Vrijdag 3 april 2025 
Goede Vrijdag 

 

 
 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Ph.A. Beukenhorst uit Middelburg 
Ouderling van dienst: Rinus Kamerling 
Organist: Roel Sinke 
De Cantorij  

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
 
Inleiding en liturgische opening 
 
Zingen: 558: strofen 1, 2, 6 en 7 
 
LEZING LIJDENSEVANGELIE VOLGENS JOHANNES 
 
- 1ste Lezing:   Johannes 18, 1 t/m 11 
     >Uitleg illustratie Aad de Haas, statie 1 – Jezus verraden door 
Judas 
 



- 2de Lezing:    Johannes 18, 12 t/m 18 
     >Cantorij zingt:  ‘De toekomst is al gaande’ 
 
- 3de Lezing:     Johannes 18, 19 t/m 24 
     >Samen zingen:  Liedboek 587: strofen 1 en 2 – ‘Licht voor de 
wereld’ 
 
- 4de Lezing:    Johannes 18, 25 t/m 27 
     >Cantorij zingt:  ‘Als alles duister is. Dans nos obscurités’ 
 
- 5de Lezing:    Johannes 18, 28 t/m 32 
     >Samen zingen:  Liedboek 575: strofen 1 en 2 – ‘Jezus, leven 
van ons’ 
 
- 6de Lezing:    Johannes 18, 33 t/m 40 
     >Uitleg illustratie Aad de Haas, statie 2 – Jezus bij Pilatus 
- 7de Lezing:   Johannes 19, 1 t/m 16a 
     >Cantorij zingt:  ‘Waar de nacht mensen houdt gevangen’ 
 
- 8ste Lezing:    Johannes 19, 16b t/m 22 
    >Uitleg illustratie Aad de Haas, statie 3 – Jezus draagt het kruis 
 
- 9de Lezing:    Johannes 19, 23 t/m 27 
    >Uitleg iIllustraties 11, 12, 13 – Jezus wordt ontkleed, gekruisigd, 
sterft 
 
- 10de Lezing:    Johannes 19, 28 t/m 30 
    >Jezus blaast zijn laatste adem uit, de Paaskaars wordt gedoofd   
>Stilte 
 
- 11de Lezing:    Johannes 19, 31 t/m 37 
    >Samen zingen:   Liedboek 590: strofen 1 en 2 – ‘Nu valt de 
nacht’ 
 
- 12de Lezing:    Johannes 19, 38 t/m 42 
    >Uitleg illustraties 14, 15 – Jezus wordt van het kruis gehaald, 
begraven 
 
Gebeden en slotwoord 



In stilte gaan we de nacht in 
 
 
Liturgische schikking: 
Uitleg liturgische schikking: Uitleg van de schikking: Voor de 
schikking zijn klassieke symbolen zoals doornen en de anemonen 
gekozen. Doornen om het lijden te onderstrepen. Een middeleeuwse 
legende vertelt ons dat de rode anemonen zijn ontstaan door 
bloeddruppels van Christus op witte bloemen toen Hij aan het kruis 
hing 
Woorden bij de schikking: Het is stil geworden, 
                                                 pijnlijke stekels  
                                                 en bloemen bloedrood  
                                                 bij het kruis 
 
 
 


