Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Donderdag 2 april 2025
Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel

Aan de dienst werken mee:

Voorganger: ds. José van de Putte uit Zierikzee
Ouderling van dienst: Wim Wattel

Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen ouderling van dienst
Een moment van stilte

Zingen: Psalm 67:1

Bemoediging en groet en drempelgebed
Zingen: Psalm 67: 2

Gebed om ontferming

Zingen: Psalm 67: 3

Gebed van de Witte Donderdag

Lezing: Exodus 12: 1 - 21

Zingen: Psalm 111: 1,3 en5

Lezing: Johannes 13: 1 -15

Zingen: NLB 569

Uitleg en verkondiging

Orgelspel



Tafelgebed
Delen van brood en wijn

Gebed na de maaltijd, besloten met het samen bidden van het ‘Onze
Vader’

Lezing: Johannes 14: 15 - 31
Slotlied: NLB 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Zegen met gezongen ‘Amen’

De collectezakken staan bij de uitgang

Toelichting collecte: De Luisterlijn

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag.
De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per
mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met
dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding
krijgen door deskundige beroepskrachten. U kunt financieel steunen
door een gift in de collecte of rechtstreeks over te maken op: NL 71
INGB 0000 9387 69 ten name van de Luisterlijn

Liturgisch bloemstuk
Uitleg liturgische schikking: De voetwassing wordt
gesymboliseerd met water, een (linnen) doek en bloeiende viooltjes.
Het kleine viooltje wordt vaak geassocieerd met de drie-eenheid
vanwege de drie kleuren, zoals bij de iris. In de middeleeuwse
miniaturen in de Bijbel zie je vaak het viooltje getekend als symbool
voor nederigheid. Het witte viooltje symboliseert het onschuldige, het
zachtmoedige.
Woorden bij de schikking: De wind waait,

het maakt het grote klein,

witte bloemen teer en onschuldig

als teken van zachtmoedigheid



