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Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Zondag 17 mei 2026 
Pop kerkdienst 

 
Aan de dienst werken mee: 

Ouderling van dienst: Lilian Kluijfhout 

Koor Nova Musica uit Kapelle 

 

Voor de dienst: Barclay James Harvest; Hymn 

Aretha fanklin; I’ll say a little prayer 

 Les Humphries Singers; To my Fathers house 

 

Welkom en mededelingen  

Koor zingt: You never let go 

 

Elton John met the Circle of life  

 

Sommigen zeggen "Eet of word gegeten"  

Sommigen zeggen "Leef en laat leven" 

Maar allen die meegaan in de op hol geslagen kudde zijn het eens 

Dat je nooit meer moet nemen dan je geeft 

In de cirkel van het leven Is het het rad van fortuin 

Is het de sprong in het diepe De samenbindende hoop 

Totdat we onze plek vinden Op het pad dat zich ontrolt 

In de cirkel, de cirkel van het leven  

Sommigen vallen neer aan de kant van de weg 

En sommigen stijgen op naar de sterren 

En sommigen zeilen gemakkelijk door onze moeilijkheden 

En sommigen moeten met de littekens leven  

Er is hier veel te veel om op te nemen 

Meer te ontdekken dan er ooit ontdekt kan worden 

Maar de zon die hoog door de saffieren lucht zijn ronde maakt 

Houdt klein en groot in de eindeloze baan  

In de cirkel van het leven Is het het rad van fortuin 

Is het de sprong in het diepe De samenbindende hoop 

Totdat we onze plek vinden Op het pad dat zich ontrolt 

In de cirkel, de cirkel van het leven Op het pad dat zich ontrolt 

In de cirkel, de cirkel van het leven 

  

Koor zingt: Kijk omhoog  

  

Bob Marley met Three little birds 

 

Maak je nergens zorgen over  

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

Zing: Maak je nergens zorgen over  

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

Stond vanmorgen op Lachte om de opgaande zon 

Drie vogeltjes Kwinkeleren bij mijn voordeur 

Ze zingen lieve liedjes Met zuivere en oprechte melodieën 

Die zeggen: Dit is mijn boodschap voor jou-ou-ou 

Zing: Maak je nergens zorgen over  
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Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

Zing: Maak je nergens zorgen (geen zorgen) over 

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen  

Stond vanmorgen op Lachte om de opgaande zon Drie vogeltjes 

Kwinkeleren bij mijn voordeur Ze zingen lieve liedjes 

Met zuivere en oprechte melodieën 

Die zeggen: Dit is mijn boodschap voor jou-ou-ou 

Zing: Maak je nergens zorgen over Zorgen over, oh! 

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen  

Maar je geen zorgen Zing: Maak je nergens zorgen over  

Ik zal me geen zorgen maken 

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

Zing: Maak je nergens zorgen over  

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

Ik zal me geen zorgen maken Zing: Maak je nergens zorgen over 

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen Zing:  

Maak je nergens zorgen over 

Want zelfs het kleinste ding gaat goed komen 

  

Koor zingt: Write your story  

 

Koor zingt: You say 

  

Danny Vera met Roller Coaster 

 

Daar gaan we. We kennen het leven in deze achtbaan 

Met die gekke hoogtepunten en echte diepe dieptepunten 

Ik weet echt niet waarom En ik zal gaan naar de verste plek op aarde die ik ken 

Ik kan de hele weg afleggen, zie je omdat ik weet dat je bij mij bent 

Je hoeft mij niet te vertragen want ik zal er altijd zijn 

Ik zal de weg terug naar huis vinden 

Waar magnolia groeit, waar magnolia groeit 

Maar ik denk dat je het wel weet 

Waarom ik doe wat ik doe en waar ik heen ga 

Ik probeer die lege ruimte binnenin te vullen 

Maar dat kan ik niet zonder jou Je bent zelfs bij mij in mijn dromen 

Ik zie een zeil, de zeven zeeën Ik zal proberen mijn weg te vinden 

Morgen ben je er altijd, morgen ben je er altijd Daar gaan we 

We kennen het leven in deze achtbaan 

Met die gekke hoogtepunten en echte diepe dieptepunten 

Ik weet echt niet waarom En ik zal gaan naar de verste plek op aarde die ik ken 

Ik kan de hele weg afleggen, zie je Omdat ik weet dat je bij mij bent 

Je hoeft mij niet te vertragen Want ik zal er altijd zijn 

Ik zal de weg terug naar huis vinden  

Waar magnolia groeit, waar magnolia groeit Daar gaan we 

We kennen het leven in deze achtbaan 

Met die gekke hoogtepunten en echte diepe dieptepunten 

Ik weet echt niet waarom En ik zal gaan naar de verste plek op aarde die ik ken 

Ik kan de hele weg afleggen, zie je Omdat ik weet dat je bij mij bent 

Daar gaan we. We kennen het leven in deze achtbaan 

Ik kan de hele weg afleggen, zie je Omdat ik weet dat je bij mij bent 

Want ik weet het, oh ik weet het Je bent daar bij mij 
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Stef Bos met Hemel 

  

Toen ik klein was, was de hemel Ergens boven in de lucht  

En je kon er enkel komen Met een allerlaatste zucht  

Iedereen droeg witte lakens  En je lieps langs gouden straten  

Over pleinen met fonteinen Vol met rode limonade  

En je vloog door witte wolken  En een engel hield je vast  

En je kon op water lopen Want het water was van glas  

Iedereen was daar gelukkig Nooit meer honger  

Nooit meer pijn Had je hier alleen ellende  

Daar zou alles anders zijn Maar ik weet niet meer  

Waar de hemel is  Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven  

Toen zag ik de hemel  Met de ogen van een kind  

God alleen weet wat ik zou zijn zonder jou (wat ik zou zijn zonder jou) 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou Maar die is voorgoed verdwenen  

De hemel is verdwenen Ik werd ouder en geloofde  

In een an'dre fantasie En ik volgde Zarathusta  

Met een soort van anarchie Want ik vloog over de wolken  

Naar een land hier ver vandaan Maar ik zag geen gouden poorten  

En ik zag geen fonteinen staan En ik weet niet meer  

Waar de hemel is Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven  

Soms zie ik de hemel In de ogen van een vrouw  

Maar dat duurt meestal maar even De hemel duurt maar even 

En de wereld zal een eenheid zijn Stel je voor geen bezittingen  

Ik vraag me af of jij dat kunt Hebzucht of honger hoeven niet meer  

Een gemeenschap van mensen Stel je voor dat alle mensen  

De wereld samen delen Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 

Maar ik ben niet de enige Ik hoop dat op een dag je bij ons komt 

En de wereld zal een eenheid zijn  

 

U2 met Beautiful day 

  

Het hart is een bloesem 

Schiet omhoog uit de steenachtige grond 

Er is geen kamer Geen ruimte te huur in deze stad 

Je hebt geen geluk En de reden waar je om moest geven 

Het verkeer zit vast En je gaat nergens heen 

Je dacht dat je een vriend had gevonden 

Om je uit deze plek te halen 

Iemand die je een hand kon geven In ruil voor eer  

Het is een mooie dag 

De lucht valt, het voelt alsof 

Het een mooie dag is Laat het niet weggaan 

Je bent op de weg Maar je hebt geen bestemming 

Je zit in de modder In het doolhof van haar verbeelding 

Je houdt van deze stad Zelfs als dat niet werkelijk klinkt 

Je bent overal geweest En het is overal in jou geweest  

Het is een mooie dag Laat het niet weggaan 

Het is een mooie dag Raak me aan 

Breng me naar die andere plek  

Leer me Ik weet dat ik geen hopeloos geval ben 

Zie de wereld in groen en blauw 

Zie China recht voor je Zie de bergen gebroken door de lucht 

Zie tonijn de zee helder maken  Zie de Bedoinevuren s'nachts 

Zie de olievelden in het eerste licht 
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En zie de vogel met een blad in haar mond 

Na de vloed komen alle kleuren eruit 

Het is een mooie dag Laat het niet weggaan 

Mooie dag Raak me aan 

Breng me naar die andere plek Leer me 

Ik weet dat ik geen hopeloos geval ben 

Wat je niet hebt hoef je niet te weten 

Wat je niet weet kun je op de een of andere manier voelen 

Wat je niet hebt hoef je niet te weten Niet te weten 

Het was een mooie dag  

  

The Beach Boys: God only knows 

 

Ik hou misschien niet altijd van je 

Maar zolang er sterren boven je staan 

Je hoeft er nooit aan te twijfelen 

Ik zal je er zo zeker van maken 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Als je mij ooit zou verlaten 

Nou ja, het leven zou nog steeds doorgaan, geloof me 

De wereld kon mij niets laten zien 

Dus wat voor goeds zou het leven mij doen? 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Als je mij ooit zou verlaten 

Hoewel het leven nog steeds door zou gaan, geloof me 

De wereld kon mij niets laten zien 

Dus wat voor goeds zou het leven mij doen? 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

Alleen God weet wat ik zou zijn zonder jou 

God weet alleen wat ik zou zijn zonder jou (God weet alleen) 

God alleen weet wat ik zou zijn zonder jou  

(wat ik zou zijn zonder jou) 

God weet alleen wat ik zou zijn zonder jou (God weet alleen) 

God alleen weet wat ik zou zijn zonder jou  

(wat ik zou zijn zonder jou) 

God weet alleen wat ik zou zijn zonder jou (God weet alleen) 

God alleen weet wat ik zou zijn zonder jou  

(wat ik zou zijn zonder jou) 

God weet alleen wat ik zou zijn zonder jou (God weet alleen) 

  

Koor zingt: Geef mij nu je angst 

 

Aandacht voor de collecte 

 

Dankgebed 

 

Koor zingt: Blessings (zending en zegen) 

 

  

De collectezakken staan bij de uitgang 
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Zondagsbrief 17 mei 2026 

  

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar  

de heer P. Simpelaar. 

 

*Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke,  

geleid door ds. Kees de Putter uit Oostkapelle. 

 

*Toelichting collecte: Stichting de Zeeuwse WensAmbulance 

De doelstelling van de stichting is mensen in hun (pre) terminale levensfase  

professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden en ten einde een door hen geuite wens of 

behoefte in vervulling te doen gaan. Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, hebben 

vaak nog één laatste wens.  

De Stichting Zeeuwse WensAmbulance maakt dergelijke wensen mogelijk.  

Met een team van enkel vrijwilligers wordt men die dag begeleid. Het vervoer  

kosteloos. Ook kunt u lid worden van de vrienden van de Stichting Zeeuwse  

Wensambulance. Geef in de collecte of via de QR-code 

  

* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan  

zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141. 

 

* Voor pastoraat kunt u contact opnemen via e-mail pastoraat@pknbm.nl   

of via tel.nr. 06-41464557. 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

 

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 

 

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 

De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 

  

Collecte College van Kerkrentmeesters          Collecte Diaconie 

    

  

  

  

  

  

  

Collecte College van kerkrentmeesters: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA 

Collecte Diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg 

De QR-codes zijn geldig tot 3 februari 2027 
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