
Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Zondag 22 maart 2026 
 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Rein Brand uit Goes 
Ouderling van dienst: Cor Ganzeman 
Organist: Roel Sinke 

 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Openingslied 680: 1 - 5 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
 
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

en van Jezus Christus, onze Heer 
gemeente: Amen. 
-gemeente gaat zitten- 

 
Toelichting liturgische schikking 
 
Psalm van de zondag: 130: 1 - 4 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied om ontferming: 561: 1 - 5 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Moment voor de kinderen:  DE WEG VAN DE HOOP 
met projectlied: 
 



Vrouwen:  
Wij reizen veertig dagen: een weg van hoop en licht.  
En ook een weg van vragen en van een goed bericht.  
 
Mannen:  
Een stem roept: ‘Kom naar buiten, jouw weg zal verder gaan.’  
Wie zich niet op laat sluiten is waarlijk opgestaan. 
 
Allen:  
Wij zoeken en wij bidden om vrede voor elkaar. Want God is in ons 
midden, Hij maakt zijn toekomst waar. 
 
Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14 
 
Lied 610: 1 - 6 
 
Schriftlezing: Johannnes 11: 1-4 en 17-44 
 
Lied 333 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 686: 1 - 3 
 
In memoriam mevrouw Willeke Oostlander-Kelder 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied (staande) – Lied 978: 1 - 4 
 
Zending en zegen; gezongen ‘Amen’ 
 
 

De collectezakken staan bij de uitgang 
 
 
 



Zondagsbrief 22 maart 2026 
 
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 
t/m 8. 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar 
de familie D. Pronk. 
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in 
Meliskerke, geleid door ds. Anne-Gera Los uit Middelburg. 
* Vespers De laatste en zesde vesper is op 26 maart 2026 om 19.00 
uur in de Odulphuskerk in Meliskerke. De sobere maaltijd is ook in de 
kerk. Aanvang 17.45 uur. Aanmelden bij Jos van Keulen 06-48350211 
of cka@pknbm.nl vóór 24 maart 2026. 
* Toelichting collecte: Kerk in actie - Burkino Fasso 5e zondag in 
de veertigdagentijd 
In Burkina Faso verbouwt ieder gezin groenten op een eigen stukje 
grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in 
deze Sahelregio regelmatig. Boerinnen en boeren leren gewassen 
verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan 
met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze 
erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put 
geslagen. Boeren en boerinnen leren de grond beter te bewerken en 
ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze 
informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen 
waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, 
bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze 
een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt. Kerk in Actie 
steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van 
organisaties in Burkina Faso. Geef via de collecte of maak je bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder 
vermelding van WD Burkina Faso 
 
* Uitleg van de schikking: Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om 
elkaar, daar gaat het verhaal van de opwekking van Lazarus uit de dood over. 
Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. In 
de grote vaas worden daarom rode kornoeljetakken geplaatst. De sierlijke 
bloemen in de middelste vaas lijken op verdriet en vreugdetranen. De 
geurende bloeiende bloemen van de skimmia, in de kleinste vaas, versterken 
de onverwachte vreugde. In Azië is de symbolische betekenis van deze bloem 
liefde in verbondenheid. Rode bloemen zijn toegevoegd aan de takken als 
teken van liefde en de geest. 

mailto:cka@pknbm.nl


Woorden bij de schikking: Bloemen als tranen, huilen om het missen van een 
geliefde, geurende bloemen en rode takken herinneren aan het 
samengeleefde leven. 
 
* Paasstukjes Tot 30 maart kunt u nog een paasstukje bestellen bij Klazien 
Matthijsse, tel. 0118561495 of mobielnr. 0636432471. Zaterdag 4 april kunt u 
het dan afhalen tussen 10 en 12 uur op het adres Jan Vaderstraat 40. De 
kosten zijn 15,00 euro en de opbrengst is voor het jaarproject Mercy Ships. 
 
* Paasontbijt Eerste paasdag 5 april bent u welkom voor het paasontbijt in de 
Odulphuskerk te Meliskerke. De inloop is vanaf 8.00 uur, en het begint om 
8.15 uur. De intekenlijsten liggen vandaag en komende zondagen in de kerk. 
Het zou fijn zijn met velen de paasmorgen te beginnen! 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden 
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141. 
*  * Voor pastoraat kunt u contact opnemen via e-mail pastoraat@pknbm.nl 
of via tel.nr. 06-41464557. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via 
internet: www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 
 

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
 
Collecte College van Kerkrentmeesters  Collecte Diaconie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte College van kerkrentmeesters: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA 
 

Collecte Diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg 
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