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Orde van dienst Eeuwigheidszondag 23 november 2025 Meliskerke 
 

Thema: Zie, alles maak ik nieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     De schepping van de mens (Marc Chagall 1887-1985) 
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Medewerkenden aan de dienst: 
 

Voorganger: drs. Marianne Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel 
Ouderling: Lilian Kluijfhout 
Diaken: Jos van Keulen 

Kerkrentmeester: Wink Boogaard 
Kindernevendienst Jacolien Matthijsse 

Crèche: Nicole de Visser 
Liturgisch bloemstuk: Marian Meijer en Wilma Bosgra 

Organist: Roel Sinke 
Beamerteam: Jan Sipma 
Koster: Adrie van Sluijs 

Cantorij 
e.v.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord van welkom door de ouderling 
 
Intochtslied (staande): lied 275: 1 en 2 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet, afgesloten met lied 199: Koester de namen  
V:  Onze hulp is de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V:  God, spreek uw woord over de wereld uit, 
 kom met uw rijk in ons midden. 
G:  Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 
 verdriet en lijden heen. 
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Cantorij: Koester de namen die wij hier gedenken,’ 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantorij: Zie met ontferming naar onze aarde, 
Houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 275 : 5 
 
Gebed om ontferming, afgesloten met 
Lied 1005: 1, 3, 4, 5.  Cantorij verzen, Allen Refreinen 
 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 

 
Refrein allen:  
Christus, ons licht, schijn door ons heen, 
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Refrein allen 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein allen 
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5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein allen 
 
Toelichting bij de dienst en liturgisch bloemstuk 
 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Kindernevendienst en lied 935: 1, 2 en 3 - Je hoeft niet bang te zijn 
 
Lezing uit de bijbel: Psalm 72 in de versie van Huub Oosterhuis  
 
Er zou van godswege een koning 
een koning komen - een koning! 
Om orde te stellen op zaken: 
onkreukbare rechtspraak voor allen, 
opgetild de vernederden, 
vreemdeling geëerbiedigd, 
mensenrechten gewaarborgd: 
van godswege een koning. 
 
Vrede de bergen de dalen 
vrede het graan op de akker 
schoven gerechtigheid, brood 
op de planken der armen. 
Er zou een helper, een godmens - 
arme, je schreeuwde om hulp, 
nu is je helper gekomen 
vrouwe, hier is uw helpman. 
 
Er zou, als dauw over rozen, 
genezing zijn voor de zieken, 
grote schoonmaak van zielen 
vrijkoop van kostbaar bloed: 
uittocht uit slavenhuizen 
tirannen van hun tronen 
een thuisland voor de ontheemden 
een taal van vrede en hoop. 
 
 
 

Er zou een gezalfde komen 
op de rug van een ezeltje 
overal heen waar mensen 
worden geschonden - hij zou 
hun wonden verbinden, hun ogen 
doen oplichten, hij zou 
de wanhopigen zoeken: 
hij zal ons zoeken en vinden. 
 
Vrede de kopermijnen 
vrede de olievelden 
vrede de zwanenmeren 
vrede de regenwouden 
zou het worden godweet - 
vrede de naam van de koning 
moge zijn koninkrijk bloeien, 
vrede voor jou en voor jou 
 
zou het worden en blijven 
mensen tot rust gekomen 
pleinen hemelse vrede, 
amen zou het, ja amen. 
 
Wij die dit zingen, wat zullen 
wij hopen, huilen en smeken? 
 
Kom toch haastig, vandaag nog 
 
en dood zal niet meer zijn.

 
Lied 760 : 1 Cantorij, 3 Allen, 5 Cantorij, 6 Allen  
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Lezing uit de bijbel: Openbaring 21 : 1-8 
 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eer-
ste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide 
stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij 
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 
op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: 
‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst 
heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint ko-
men al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen 
die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke din-
gen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen heb-
ben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede 
dood.’ 
 
Lied 339a 
 
Overdenking 
 
Lied 765: 1, 4 en 5 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan 
 
Geloofsbelijdenis (staande): Lied 340b 
 
Ik geloof in God de Vader, de 
Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, 
opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, 
christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
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Noemen van de namen.  
 
Na het noemen van een naam wordt telkens een kaars ontstoken aan de 
paaskaars. 
 
Tussen het noemen van de namen zingt de Cantorij lied 256.  
 
Op 6 november 2024 is overleden Francina Helena Pundke-van Eenennaam – Iny 
– 89 jaar 
Op 15 januari is overleden Johannes Jakobsen – Johan – 68 jaar 
Op 22 maart is overleden Willemina Dekker-Maljaars – Mina – 89 jaar 
 
Cantorij: Blijf met uw genade bij ons, 
  Heer, onze God. 
  O, blijf met uw genade bij ons, 
  licht in het duister. 
 
Op 24 maart is overleden Catharina Johanna Koets-van Leerzem – Rina – 80 jaar 
Op 28 maart is overleden Hans Jacobus Vader – Hans – 89 jaar 
Op 30 april is overleden Elizabeth Jakobsen-Verhage – Bets – 92 jaar 
 
Cantorij 
 
Op 21 mei is overleden Jan Francke - 67 jaar 
Op 1 oktober is overleden Leuntje de Klerk-de Visser – Leu – 88 jaar 
Op 4 oktober is overleden Neeltje Zoetje Hoogerwerf-Jobse – Nel – 93 jaar 
 
Cantorij 
 
Op 11 oktober is overleden Lourens Dekker – Lou – 84 jaar 
Op 28 oktober is overleden Abraham Lampert – Bram – 93 jaar 
 
Wij ontsteken tenslotte een kaars voor al die naamlozen, 
veraf en dichtbij, wier naam alleen nog bij God bekend is. 
 
Cantorij 
 
Gelegenheid om zelf een kaars aan te steken  
U bent van harte uitgenodigd om voorin de kerk een kaars aan te steken ter 
nagedachtenis aan wie in uw hart bewaard worden. 
 
 
 
  



 

 

7

Intussen zingt de cantorij: “Die innig met U leefden” (Liefste Lied van Overzee 18).  
 
1. Die innig met U leefden, 
    zij leven nog altijd 
    als heiligen verheven 
    in ‘t licht dat ons hier leidt. 
    Wij die hun namen dragen, 
    zijn op hun spoor gezet. 
    Zij kleuren onze dagen 
    en sturen ons gebed. 

 
2. Omdat zij voor U leefden, 
    in U gestorven zijn, 
    zijn zij ons bijgebleven 
    en is ons hart hun schrijn. 
    Door heilig vuur gedreven 
    geloofden, hoopten zij. 
    Hun naam in goud geschreven 
    staat ons voor altijd bij. 
 

3. Zij die nu bij U leven, 
    Zij leven ons vooruit. 
    Zij hebben zich gegeven, 
    Gij stak uw handen uit. 
    Zij mochten begenadigd 
    Al ingaan tot uw feest. 
    Het weefsel van hun daden 
    Wordt straks ons bruiloftskleed. 
 
4. Met hen zijn wij omgeven 
    Een wolk die ons omvangt. 
    Het lied hier aangeheven 
    Voegt zich bij hun gezang. 
    Wij blijven dankbaar zingen 
    Met wie zijn voorgegaan, 
    Met wie uw troon omringen, 
    Totdat wij naast hen staan. 
 

Als inleiding op de gebeden zingen we lied 982: 1 Cantorij, 2 en 3 Allen  
 
Gebeden 
Dank- en voorbeden, afgewisseld met lied 368j, daarna gelegenheid voor stil 
gebed, en tot slot bidden we samen hardop het Onze Vader. Voel u vrij om de 
woorden mee te zeggen. 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied (staande) 834: 1, 2 en 3 
 
Gezongen zegenbede. Cantorij: Tussentijds 116 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Allen: 
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U bent van harte uitgenodigd voor het samenzijn na de dienst! 
Er is koffie en thee en limonade 

 
De voorganger en kerkenraadsleden zijn beschikbaar voor een gesprek  

als u daar behoefte aan hebt. Spreekt u hen gerust aan 
 

Na de dienst kunnen de familieleden van hen die herdacht zijn 
de kaars en steen mee naar huis nemen. 

 
Deze dienst is terug te kijken: 

www.pknbm.nl en www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

 

http://www.pknbm.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Zondagsbrief 23 november 2025 
 

* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8. 
  
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J.A. Jacobse. 
  
* Volgende week zondag 30 november, 1e Advent, is er om 10.00 uur dienst in de Dorskerk in 
Biggekerke met als voorganger ds. Gerrit Klein uit Veere. 
 
* Toelichting collecte: Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, aandacht en zorg geven 
aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei 
vormen van pastoraat, zoals in de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van rouw 
en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil 
te staan bij hun verdriet. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en 
nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL10 
ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van 25159-Collecte Pastoraat 
november. Bedankt voor je gift. 
 
- de collectezakken staan bij de uitgang - 
 
* Op woensdag 3 december willen we een Sinterklaas middag vieren. We beginnen om 14.00 uur in 
de Odulphuskerk. Wilt u 1 ingepakt cadeau meebrengen? Deze keer niks nieuws gekocht, maar iets uit 
b.v. uit de kringloopwinkel of iets wat je in de kast hebt liggen om cadeau te geven.  
Wil je meedoen, geef je dan op bij  Sonja Minderhoud 0681120663 of Klazien Matthijsse 0636432471. 
 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of 
telefonisch 06-28314141. 
* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met ouderling Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 
06-41464557. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 

 
 
 
 
Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
 
Collecte College van Kerkrentmeesters  Collecte Diaconie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte College van kerkrentmeesters: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA 
 

Collecte Diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg 
 

De QR-codes zijn geldig tot 3 februari 2027 
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