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Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke

Zondag 28 december 2025
Top-2000 dienst

Aan de dienst werken mee:

Ouderling van dienst: Lilian Kluijfhout
Organist: Roel Sinke

Met medewerking van Vocal Groep Sententia
en Jana Dingemanse op accordeon

Voor de dienst Cat Stevens met Morning has broken
begeleidt door Jana Dingemanse op de accordeon
en orgelspel door Roel.

Welkom en mededelingen

Zingen lied 216: 1 - 3 Dit is een morgen als ooit de eerste
Schriftlezing Mattheus 25: 34-40

Muziekclip de Dijk met Kan ik iets voor je doen

Kan ik iets voor je doen Kan ik iets voor je zijn

In dit wrange seizoen Met zijn kruipend venijn
Kan ik iets voor je zijn Met een blik een gebaar
Met een arm om je heen Of een hand uit je haar
Kan ik iets voor je zijn In je grote gemis

Omdat wie je zo liefhad Er nu niet meer is

Kan ik iets voor je doen Met een blik met een woord
Dat doet denken aan toen Dat je even weer voort
Is er iets wat je wilt Wat je stilte verstoort

In het kaal en het kil Wat je graag van me hoort
Is er iets wat ik doen kan Wat je helpt in de pijn



Wat iets voor je betekent Wil ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je doen Misschien een lied een gedicht
Dat je wanhoop benoemt En je last iets verlicht

Waar je droevig van wordt Maar toch huilend om lacht
Dat je dagen verkort Dat je nachten verzacht

Is er iets wat ik doen kan Wat troost in je verdriet
Want straks moet je weer verder Ook al wil je nog niet
Is er iets wat ik doen kan Wat je helpt in de pijn

Wat iets voor je betekent Zou ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je zijn Een soort arm om je heen
Zodat het iets minder schrijnt En je niet zo alleen

Muziekclip Di-rect met All in Vain.
Jos Wisse verteld over zijn keuze

Jij en zij hebben me pijn gedaan Nu lijkt het alsof al het lachen
verdwenen is

Ik herinner me de dagen dat ik uit ging en plezier had

Nu maakt mijn bitterheid me wakker in de avondzon

Ik herinner me dit allemaal voor niets

Zomernachten, aangetrokken door het vuur

Alle sintels smeulden nog steeds Nu ben ik verloren in de kou
Alles verspild wat ik had Proef het zuur uit mijn ogen

Mijn gezicht is rauw van het zout

Uitdovende kaarsen, stervend licht

Kan iemand me naar huis brengen In onze bloei bloeiden we
Toch was ik bang dat de regen naar beneden zou komen

Ik herinner me de nachten, hand in hand in het park

In onze onschuld, de hartstochtelijke vonken aanwakkerend
Ik herinner me de gouden dagen En we dronken wijn
Sloegen het snel achterover, het is bijna tijd

Bijna tijd om los te laten Alles gegeven wat ik heb

Ik ben gebroken, verscheurd Wat weet ik goed dat het allemaal mijn
schuld is

Uitdovende kaarsen, stervend licht Kan iemand me naar huis
brengen

Kan iemand me naar huis brengen



Cindy Lauper met True Colors gezongen door Sententia

Jij met je droevige ogen Wees niet ontmoedigd,

Oh, besef wel dat het moeilijk is

In een wereld vol mensen kun je het zicht op alles verliezen

En de duisternis in je binnenste laat je zo klein voelen

Maar ik zie jouw ware kleuren doorschijnen Ik zie jouw ware kleuren
En daarom houd ik van je Dus wees niet bang om ze te laten zien
Jouw ware kleuren Jouw ware kleuren zijn prachtig

Als een regenboog Laat me een glimlach zien

Wees niet bedroefd Ik kan me niet herinneren wanneer

Ik je de laatste keer heb zien lachen Als deze wereld je gek maakt
En je bent aan het eind van je latijn Bel me dan

Want je weet dat ik er zal zijn Maar ik zie jouw ware kleuren
Doorschijnen Ik zie jouw ware kleuren

En daarom houd ik van je Dus wees niet bang om ze te laten zien
Jouw ware kleuren Jouw ware kleuren zijn prachtig

Als een regenboog Ik kan me niet herinneren wanneer ik je de laatste
keer heb zien lachtenAls deze wereld je gek maakt

En je bent aan het eind van je latijn

Bel me dan Want je weet dat ik er zal zijn

En ik zie jouw ware kleuren doorschijnen Ik zie jouw ware kleuren
En daarom houd ik van je Dus wees niet bang om ze te laten zien
Jouw ware kleuren Ware kleuren Ware kleuren schijnen door

Ik zie jouw ware kleuren En daarom houd ik van je

Dus wees niet bang om ze te laten zienJouw ware kleuren

Jouw ware kleuren zijn prachtig Als een regenboog

Schriftlezing: Prediker 3: vers 1-8 door Arie
Overdenking door Lilian
Muziekclip the Byrds met Turn Turn Turn

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor elk doel onder de hemel

Een tijd om te baren, een tijd om te sterven

Een tijd om te planten, een tijd om te rooien

Een tijd om te doden, een tijd om te helen

Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur Is er een tijd, (een) uur, uur, uur



En een tijd voor elk doel onder de hemel

Een tijd om op te bouwen, een tijd om af te breken

Een tijd om te dansen, een tijd om de rouwen

Een tijd om stenen te werpen, een tijd om stenen te vergaren

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor elk doel onder de hemel

Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten

Een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede

Een tijd om te omhelzen, een tijd om af te weren

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor elk doel onder de hemel.

Een tijd om te gewinnen, een tijd om te verliezen

Een tijd om te scheuren, een tijd om te herstellen

Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten

Een tijd voor vrede, ik bezweer je, het is niet te laat

The Beatles met Yesterday gezongen door Sententia

Gisteren, leken al mijn problemen zo ver weg

Nu lijkt het alsof ze hier nooit weg zullen gaan

Oh, ik geloof in gisteren Plotseling, lijk ik in niets meer

op de man die ik was Er hangt een schaduw over me heen
Oh, gisteren kwam plotseling Waarom ze moest gaan, ik weet het
niet,

Ze wilde het niet zeggen Ik zei iets verkeerds,

nu verlang ik naar gisteren Gisteren, was liefde

zo'n gemakkelijk spel om te spelen

Nu heb ik een plek nodig om me te verstoppen

Oh, ik geloof in gisteren MM mm mm mm mm

Muziekclip Coldplay met Fix You
Ellen Wijkhuijs verteld over haar keuze.

Wanneer je je best doet maar niet slaagt

Wanneer je krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt
Wanneer je je zo moe voelt maar niet kan slapen

Vast in de achteruit En de tranen stromen over je gezicht
Wanneer je iets kwijt raakt dat je niet kunt vervangen

Of als je van iemand houdt maar het verloren gaat

Zou het erger kunnen Lichten zullen je naar huis leiden
En je botten doen ontvlammen



En ik zal proberen je er bovenop te helpen

Heel hoog boven of daar beneden

Wanneer je te verliefd bent om het los te laten
Als je het nooit probeert zul je nooit weten

Wat je waard bent Lichten zullen je naar huis leiden
En je botten doen ontvlammen

En ik zal proberen je er bovenop te helpen
Tranen stromen over je gezicht

Wanneer je iets verliest dat je niet kunt vervangen
Tranen stromen over je gezicht en ik

Tranen stromen over je gezicht

Ik beloof je dat ik van mijn fouten zal leren

Tranen stromen over je gezicht en ik

Lichten zullen je naar huis leiden

En je botten doen ontvlammen

En ik zal proberen je er bovenop te helpen

Muziekclip Oletta Adams met Window of Hope

In het duister van je privékamer

Ben je aan het krabben aan de korsten van je oude wonden

Je bent het verdriet aan het knuffelen alsof het je beste vriend is
Denkend dat het een onontkoombaar einde is

Zie het licht schijnen op de muur Het gaat schijnen

door het vallen van de nacht Kan je het niet zien

Een raam van hoop Dat het licht laat schijnen op elk probleem
Een raam van de hoop Er is altijd een kans dat je ze kunt oplossen
Als je denkt dat het over is en je het los wilt laten

De vaagste gloed is er om je te helpen, ik weet het

Blijf zoeken naar het licht Van het raam van hoop

Je vecht bijna iedere dag tegen de schaduwen

Denk je niet dat het tijd is om je handschoenen op te bergen
Dit soort straf zou een zonde moet zijn

Zie het onder ogen, dat is geen manier om te beginnen

Oh, zie het licht schijnen op de muur

Het gaat schijnen door het vallen van de nacht

Kan je het niet zien Een raam van hoop

Dat het licht laat schijnen op elk probleem

Een raam van hoop Er is altijd een kans dat je ze kunt oplossen
Als je denkt dat het over is en je het los wilt laten

De vaagste gloed is er om je te helpen, ik weet het



Blijf zoeken naar het licht Van het raam van hoop

Hoop is de zee van leven Die bedoeld was om te stromen

Als een nooit eindigende stroom En ik kan ’s nachts weer slapen
Nu ik weet dat Hoop een ontwakende droom is

Kan je het niet zien Een raam van hoop

Dat het licht laat schijnen op elk probleem

Een raam van hoop Er is altijd een kans dat je ze kunt oplossen
Als je denkt dat het over is en je het los wilt laten

De vaagste gloed is er om je te helpen, ik weet het

Blijf zoeken naar het licht Van het raam van hoop

Muziekclip Dire straits met Why Worry
Jan Vink verteld over zijn keuze.

Schatje ik zie dat deze wereld jou droevig heeft gemaakt
Sommige mensen kunnen gemeen zijn

De dingen die ze doen, de dingen die ze zeggen

Maar schatje ik zal die bittere tranen wegvegen

Ik zal die rusteloze angsten wegjagen

Die jouw blauwe hemel in grijs doen veranderen

Waarom bezorgd zijn, er zou na pijn gelach moeten zijn

Er zou na regen zonneschijn moeten zijn

Deze dingen zijn altijd hetzelfde geweest Dus waarom nu bezorgd
zijn

Waarom nu bezorgd zijn Schatje wanneer ik verdrietig word
kom ik naar jou toe En jij geeft zin aan wat ik doe

Ik weet dat het niet moeilijk is om te zeggen

Maar schatje juist wanneer deze wereld gemeen en koud lijkt
Zal onze liefde rood en goud glanzen En de rest is bijzaak
Waarom bezorgd zijn, er zou na pijn gelach moeten zijn

Er zou na regen zonneschijn moeten zijn

Deze dingen zijn altijd hetzelfde geweest

Dus waarom nu bezorgd zijn Waarom nu bezorgd zijn



Muziekclip U2 1 stil haven't found, what I'm looking for

Ik heb de hoogste bergen beklommen Ik heb door de velden gelopen
Enkel om bij U te zijn Enkel om bij U te zijn

Ik heb gerend Ik heb gekropen Ik heb deze stadsmuren beklommen

Deze stadsmuren Enkel om bij U te zijn

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Ik heb honinglippen gekust Voelde de genezing in haar vingertoppen
Het brandde als een vuur Dit brandende verlangen

Ik heb met de engelen gesproken Ik hield de hand van de duivel vast
Het was warm in de nacht Ik was zo koud als een steen Maar ik heb
nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Ik geloof in het Komende Koninkrijk

Dan zullen alle kleuren tot één vervloeien

Vervloeien tot één Maar ik ben nog steeds aan het rennen

U brak de banden En U verloor de ketenen Droeg het kruis

Van mijn schaamte Oh mijn schaamte U weet dat ik het geloof

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht

John Lenon met Imagine gezongen door Sententia

Stel je voor er is geen hemel Het is simpel als je het probeert
Geen hel onder ons Boven ons alleen lucht

Stel je voor dat alle mensen Leven voor vandaag

Stel je voor er zijn geen landen Het is niet moeilijk te doen

Niets om voor te doden of te sterven Ook geen geloof

Stel je voor dat alle mensen Samenleven in vrede Je zou kunnen
zeggen dat ik een dromer ben Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat op een dag je bij ons komt

En de wereld zal een eenheid zijn

Stel je voor geen bezittingen Ik vraag me af of jij dat kunt
Hebzucht of honger hoeven niet meer Een gemeenschap van
mensen

Stel je voor dat alle mensen De wereld samen delen

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn



Dankgebed

Zingen lied 371 Onze Vader in de hemel

Aandacht voor de collecte

Slotlied (staande) muziekclip Bruce Springsteen met the Rising

Ik kan niets voor me zien Ik kan niets achter me zien opkomen
Ik baan me een weg door deze duisternis

Ik kan niets voelen maar deze ketting bind me vast

Verloren pad van hoever ik gegaan ben

Hoe verder ik gegaan ben, hoe hoger ik geklommen heb

Op mijn rug is een steen van zestig pond

Op mijn schouder een halve mijl lange lijn

Kom op voor de oprijzing Kom op, leg je handen in de mijne
Kom op voor de oprijzing Kom op voor de oprijzing vanavond
Verlaat deze morgen het huis Bellen gerinkel vult de lucht

Ik draag de weg van mijn schreeuw

Op wielen van vuur kom ik hier beneden rollen

Kom op voor de oprijzing Kom op, leg je handen in de mijne
Kom op voor de oprijzing Kom op voor de oprijzing vanavond
Li, li, I, Ii, 1i, i, i, li, i Geesten boven en achter me

Gezichten zijn gegaan, zwarte ogen branden goed

Mag hun kostbare bloed me voor altijd vastbinden

Heer als ik voor uw vurige licht sta Li, i, Ii, Ii, li, li, Ii, i, li

Ik zie je, Maria in de tuin In de tuin van de duizend zuchten
Er zijn heilige schilderijen van onze kinderen

Dansen in een lucht gevuld met licht

Mag ik je armen om me heen voelen

Mag je voelen dat je bloed gemixt wordt met het mijne

Een droom van leven komt naar me

Als een kattenvis dansend op het einde van de lijn

Lucht van duisternis en verdriet (een droom van het leven)
Lucht van liefde, lucht van tranen (een droom van het leven)
Lucht van glorie en droevenis (een droom van het leven
Lucht van genade, lucht van angst (een droom van het leven)
Lucht van herinnering en schaduw (een droom van het leven)
Jou brandende wind vult mijn armen vanavond

Lucht van verlangens en leegheid (een droom van het leven)



Lucht van volheid, lucht van het gezegende leven

(een droom van het leven)

Kom op voor de oprijzing Kom op, leg je handen in de mijne
Kom op voor de oprijzing Kom op voor de oprijzing vanavond
Li, i, 1i, 1, 1, 1, i, i, i

Zending en zegen door Lilian.
De collectezakken staan bij de uitgang
Zondagshbrief 28 december 2025

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
mevrouw J. Lampert-Geschiere.

* A.s. woensdag 31 december is er om 19.30 uur de
Oudejaarsdienst in de Odulphuskerk in Meliskerke met als
voorganger ds. Kees de Putter uit Oostkapelle.

Volgende week zondag is er om 10 uur dienst in de
Odulphuskerk, geleid door de heer Johan de Koning uit
Middelburg met na afloop Nieuwjaarwensen en koffie.

* Toelichting collecte: Speelgoedbank Zeeland

De Speelgoedbank Zeeland is voor kinderen in de leeftijd van
0 tot 12 jaar van gezinnen die het niet zo breed hebben en
voor wie speelgoed een grote uitgave is. In 2016 is een winkel
geopend aan de Lange Zelke in Vlissingen waar iedereen
welkom is. Van de opbrengst wordt nieuw speelgoed gekocht,
die in pakketten tweemaal per jaar worden uitgedeeld. U kunt
financieel steunen door een gift in de collecte of rechtstreeks
overmaken op: NL35 RABO 0174 979 665 ten name van de
Stichting Speelgoedbank Zeeland.



* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur
toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141.
* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met ouderling Lilian
Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557.

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk
via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk.
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon.

Collecte College van Kerkrentmeesters Collecte Diaconie

Collecte College van kerkrentmeesters:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVILOT-
SnA

Collecte Diaconie
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdRIGW9 bgX
oUiRg

De QR-codes zijn geldig tot 3 februari 2027
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